
Dag lieve vierdeklassers! 
 
 
Via deze brief wil ik jullie graag enkele tips geven over hoe je je de komende weken kan 
bezighouden. In de facebookgroep zag je van juf Eveline,  juf Gwenny en mij al een filmpje 
verschijnen met daarin allerlei tips. Als je dat filmpje (nog) niet gezien zou hebben, leg ik het 
je in deze brief graag uit! 
 
Zoals jullie al gezien hebben, krijgen jullie elke week een takenpakket op ‘Kweetet’. Je krijgt 
daarvoor telkens  tot zondag de tijd om deze oefeningen zo goed mogelijk te maken.De 
oefeningen op ‘Kweetet’ zijn moetjes. De juffen kunnen ook nakijken of je deze oefeningen 
effectief gemaakt hebt.   
Je zal het ongetwijfeld wel al gehoord hebben maar het is heel belangrijk om de komende 
weken ook te oefenen voor school, zodat we er na deze vervelende periode terug kunnen 
invliegen. Al de oefeningen die ik jullie zal geven zijn herhalingsoefeningen en dus geen 
nieuwe leerstof, je kan ze dus perfect maken.  
 
Om er voor te zorgen dat je niet alle taken op maandag zou maken, zorg ik er voor dat er 
elke dag (van maandag tot vrijdag) 3 nieuwe taken verschijnen. Zoals ik al eerder vermeld 
heb, krijg je voor alle taken de tijd om ze te maken tot zondag. 
TIP: Als je de oefeningen op de computer maakt, kan je er een kladblad bij nemen om tussenstappen 
op te schrijven. Dit is vooral handig bij rekenoefeningen. 

 
Op de site van de school vind je ook een oefenbundel (bij het onderdeeltje ‘Corona’ -> 4de 

leerjaar). Dit is een extra oefenbundel die je  kan (= mag, voor wanneer je de taken op 
Kweetet gemaakt zou hebben)  maken wanneer je even niet in de mogelijkheid bent om op 
de computer te werken. Wanneer je niet in de mogelijkheid bent om de oefeningen op 
Kweetet te maken, is de bundel een moetje. Elke zondag zal de correctiesleutel van de 
werkbundel op de site te vinden zijn. 
 
Vanaf deze week zal je ook een ‘tijd-overbundel’ vinden op de site van de school. Deze 
bundel zit boordevol spelletjes en opdrachten. Dit kan je helpen wanneer je even niet weet 
wat je kan doen. Het zijn allemaal opdrachten die je alleen  zou kunnen maken, probeer dit 
ook. Ook dit is een magje, geen verplichting. 
 
Om jullie nog inspiratie te geven, kan je ... : 
 

 ... een boek lezen. Maak het je gezellig en bouw misschien een ‘lees-kamp’ in je 
kamer waar niemand je kan storen. 

 ... mama/papa/... helpen met taakjes (de afwas doen, de tafel dekken, ...). Iemand 
anders helpen is altijd fijn! Zij zouden het ongetwijfeld heel leuk vinden als je dit zou 
doen. 

 ... broer/zus/neefje/nichtje/... helpen met taken voor school. 

 ... je kamer opruimen. 

 ... je eigen gezelschapspel maken (zoals we in de klas gedaan hebben!). Je kan een 
memory of een ganzenbord maken. 

 ... een mooie tekening/poster maken om iedereen te steunen of te bedanken. 



 ... 
 
Mocht je iets niet begrijpen, kan je me altijd een mailtje sturen naar 
frauke.de.leenheer@hotmail.com of desnoods een facebookberichtje sturen. 
 
Hopelijk is het voor jullie nu wat duidelijker wat je de komende weken kan doen.  
 
Lieve schatten, via deze brief wil ik jullie enorm bedanken voor de afgelopen fantastische 
maanden! Jullie waren een hele gezellige, lieve, solidaire en enthousiaste klas. Een cadeau 
voor elke juf (of meester  )! Blijf zo verder doen en vooral in jezelf geloven! 
 
Vele elleboog-en voetengroetjes,  
 
Juf Frauke 
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