Themabrief van 2-18 september 2019

Terugblik “Ballen en ballonnen”

Op maandag 2 september gingen we van start in 't
Konkelgoed. De juffen en meester stelden het nieuwe

jaarthema voor: groen, groener, groenst.

Aangekomen in’t
Focheltje
ontdekten we
een klas vol

groene ballen
en ballonnen. We leerden het lied: “Groen, de wereld is
groen.” en zochten groene dingen in ons schooltje. Met

groene ballonnen en groene verf gingen we stempelen

Nadien mochten we zelf onze nieuwe symbooltjes
kiezen. De zeesterretjes mochten een gekleurd
zeepaardje kiezen, hun nieuwe symbooltje. De
zeepaardjes van vorig jaar werden nu vissen en kregen
ook elk een nieuw symbooltje.

We vierden de verjaardag van Pitoe, de klaspop. Pitoe
was nieuwsgierig wanneer de kleuters jarig zijn dus
maakten we een verjaardagkalender met ballonnen.

Op 5 september bezochten we Bastion VIl en leerde we

over vruchten en zaden.

Mira mocht op 7 september, 3 kaarsjes uitblazen. Het was
dan ook feest in onze klas, iedereen heeft genoten van het
£! verse appelsap en de cake. Hiep hiep hoera voor Mira !!

Op maandag zijn we
op uitstap geweest.
We zagen allemaal
lachende gezichtjes op
de paardenmolen!

In ons bosje ontdekten we lekkere peren en een pompoen. We
gingen meteen aan de slag als “ mooimakers” en raapten met de
krokodillengrijpers afval op.
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' Het ballenbad was een groot

succes. Op een dag dook Finn de
sorteerspin in dit ballenbad. Finn
vroeg de hulp van de kleuters om
de ballen te sorteren. Finn houdt
er wel van als alle spulletjes
gesorteerd liggen.

Samen genoten we van het verhaal
“Bastiaan en zijn ballon”. Bastiaan

was zijn rode ballon kwijtgeraakt in
het donkere bos. Op zoek naar zijn ballon overwint Bastiaan zijn

angst voor het donker en maakt hij vrienden voor het leven.

We ontdekten vele soorten ballen: voetbal, tennisbal, springbal, petanquebal, pingpongbal,... en hebben
er leuke spelletjes mee gespeeld. Op een morgen vonden we in onze klas iets mysterieus onder een doek.
Het geluid onder een doek trok al onze aandacht. Wat zat er verstopt onder het doek? “ Wow, grote
glijbanen voor kleine balletjes!”, sprak een kleuter. Onder het doek zat een knikkerbaan. Met deze baan
hadden we veel plezier. Ook konden we leuke verfsporen maken met de knikkers.

Op een ochtend lag “Lang de meetslang” in onze weegschaal. Lang leerde ons hoe we balletjes konden
wegen en vergelijken.

Vooruitblik

Wij gaan binnenkort van start met het nieuwe thema “Op stap in de straat”
Vrijdag 20 september: STRAPDAG: Kom te voet of met de fiets naar school @

Maandag 30 september: Wie gaat er graag mee op stap

om 13u30 om samen afval te rapen?

Elke kleuter mag 1 persoon meebrengen om op stap te
gaan : mama, papa, tante, nonke, meter,... Laat maar
weten in het schriftje wie er graag mee wil .

Vrijdag 11 oktober: spaghettizwier: Wie komt er
lekkere spaghetti eten? Afhalen is ook mogelijk. Brieven

volgen nog.



