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Terugblik :Sint Maarten 

Na de vakantie begonnen we in spanning af te tellen naar 

de komst van de Sint.  

We leerden het lied: “Zie ginds komt de stoomboot”. 

IJverig knutselden we een aftelkalender en leerden we 

tellen op onze vingers. 

Met prenten en foto’s vertelden we over Sint Maarten en zijn zwarte pieten. Waar wonen ze? Wat doen 

ze? Welke kledij dragen ze? 

 

Elke dag mochten we een kledingstuk van zwarte piet aantrekken en deden we pietengym: evenwicht 

bewaren, op het dak lopen, verspringen, hoogspringen, bewegen in ritme, … 

In de schrijfhoek leerden onze oudste kleuters goed kijken: verschillen zoeken, stukjes uit de prent zoeken, 

de schaduw zoeken, precies dezelfde zoeken. We werden flink uitgedaagd. 

Vrijdag was het eindelijk 

zover: De Sint kwam op 

bezoek in ons schooltje! 

Zwarte piet gooide met 

nicnacjes en de Sint mocht 

op onze verjaardagsstoel 

zitten.  
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We kregen leuke cadeautjes voor de klas: een blender, speelgoedfruit om te snijden, een set om met 

magneten auto’s te bouwen en een vrachtwagen waar we de blokken op een precieze manier kunnen 

opleggen.  

 

Ook knutselden we het paard van de Sint. Onze kleuters kunnen al flink vormen uitknippen. TOP! 

 

Elke dag gaf Arie de telkanarie een opdracht om nicnacjes te tellen of juist 

te verdelen. 

Met Finn de sorteerspin mochten we cadeautjes per kleur sorteren, van 

klein naar groot leggen, bij het juiste huisje brengen of het juiste aantal 

cadeautjes in de zak leggen.  

 

Graag een warme oproep om je fluovest aan te doen en je fietshelm op te zetten. Nog steeds kan je 

stickers verzamelen voor de “HELM OP, FLUO TOP actie”. 

 

Vooruitblik 
In ons nieuwe thema leren we over het prentenboek: 

 “Wij gaan op berenjacht.”  

Woensdag 20 november:grootouderdag: afspraak op ‘t 

Konkelgoed 

Donderdag 21 november: voorleesdag 

 


