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Terugblik

Thema: “Eieren!”

Vorige week maandag regende het bij ons in de klas EIEREN: echte kippeneieren, chocolade
eieren, plastieken eieren, houten eieren, eieren groot en klein, in alle kleuren.... We startten
met het versieren van ons klasje met eieren: we hebben de eieren gesorteerd per grootte, kleur,
en naar dezelfde versiering.

Samen zijn we de kippen van onze achterburen gaan waarnemen en observeren. We bekeken de kip
eens goed... . Hoe beweegt ze? Wat kan ze? Kan ze ook vliegen?

Met een verhaaltje en echte foto’s zagen we hoe een kuiken uit zijn eitje kruipt.
In onze poppenhoek lagen nepeieren, waar we mee konden koken, bakken,...

We hadden ook een eierenhoek: hier werden eieren geteld, gesorteerd, in elkaar gepast, van klein
naar groot gelegd,... .

We leerden een grappig liedje: “"Wie was er eerst? De kip of het ei?”

Deze week knutselden we ook onze paasmandjes. We kregen de opdracht: "Hoe kan je van een
blik een kip maken?” We hadden heel wat materialen en mochten kiezen hoe we onze kip
samenstellen. Ook maakten we kippenmandjes voor de nieuwe instapkleuters voor volgend schooljaar.
Knappe resultaten!

In de schrijf- en letterhoek leerden we ‘knijpkaarten” met wasspelden kennen. We kregen
zoekopdrachten rond tellen, letters, de juiste schaduw of het juiste puzzelstuk zoeken en we
konden alles zelf verbeteren. Een hele uitdaging!

Afgelopen dinsdag bezochten we Bastion IIX in Dendermonde. De gids, Gert, wist ons heel wat
weetjes te vertellen. We konden de bijenkasten bekijken, bloemen zoeken, klimmen en wandelen in
dit mooie stukje natuur. Heel spannend was de vleermuisgrot. Helemaal in het donker, daar hingen
Fatima en Jeroen (2 vleermuizen) ondersteboven te slapen. Iedereen durfde een kijkje nemen, wat een
dappere Fochelkleuters! Nadien vingen we kriebelbeestjes namen ze onder de loep! We leerden dat
er kriebelbeestjes zonder poten, met 6 poten en met veel poten bestaan.

Ook legden we onze moestuintje aan. In “één vierkante meter tuintje” zaaiden we wortelen, radijs,
prei en veldsla. Binnen zaaiden we pompoen, kersentomaat, aubergine, courgette, sla en nog meer.
Heel benieuwd wat er zal uitkomen.

We kregen hulp van Liesje, natuurouder van onze school, oma Paula en Kris. Dankjewel aan de
helpende handen. Maandag 16 april om 13u30 gaan we opnieuw aan de

slag in ons nieuwe moestuintje. Wie is er dan van de partij?
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Bezoek Bastion IIX




