Themabrief van 19 februari -28 februari 2018

Terugblik

Ons thema: carnaval & verkleden

De juf bracht een doos mee vol verkleedkledij: gekke brillen, hoeden, pruiken, jassen,.... Meteen
mochten we ons verkleden en gingen we samen dansen. We sorteerden de verkleedspullen en
maakten een heuse verkleedhoek, aangevuld met meebrachte verkleedkledij.

We bliezen serpentines uit, gooiden confetti en gebruikten de confettie daarna in een knutselwerkje
met clowntjes. Samen gingen we op muziek confetti en slingers schilderen.

Er werden weer flink wat puzzeldiploma’s verdiend op maandag. Proficiat aan de gediplomeerden!

We knutselden een gek hoedje voor onszelf. Dat mochten we helemaal versieren naar eigen keuze,
zo leerden we welke lijm we best voor welk materiaal konden gebruiken

De juf las leuke prentenboeken over carnaval, die we in de boekenhoek verder mochten ontdekken.
We kozen ook zelf nieuwe boekjes uit in de bib.

Spelen met ballonnen vonden we zeer fijn. We dansten en stempelden (jongste kleuters) met
ballonnen.

We maakten ook een clown. De oudste kleuters tekenden zelf het gezicht, neus, ogen, hoed,.. op
papier dat ze hadden gekozen. Zo stelden we onze eigen kleurrijke clown samen.

Op de computer speelden de oudste kleuters prinsenspelletjes, zo oefenden we rangtelwoorden en
visuele discriminatie.

We gingen spelen op instrumenten. De oudste kleuters leerden een muziekstuk samenstellen en
mochten dirigent zijn.

In de schrijf- en letterhoek gingen we weer aan de slag met nieuwe letters en woorden. Moeilijke,
langere woorden als “superman, prinsessen,...” kwamen aan bod. Ook samen woorden hakken en
plakken vonden de oudste kleuters heel leuk. Het gaat steeds vlotter.

Het was berekoud, dus we blijven onze vogeltjes in ons bosje trouw voederen. Heerlijk om hen te zien
smullen.

Geven jullie nog eens een doosje papieren zakdoekjes mee alstublieft?

Vooruitblik

Het volgende thema waar wij rond werken is: “"Mijn lichaam”. Jullie mogen
lege doosjes shampoo, parfum, deodorant, gezichtcreme,... meebrengen.

Maandag 5 maart: bib bezoek auteur.

Woensdag 7 maart : Pyamadag: je mag in pyama naar school komen, we vieren
ook de verjaardag van Axana.

Donderdag 8 maart: verjaardag Hatice vieren (7 maart)

Maandag 12 maart: tandenborstel en tandpasta meebrengen

Woensdag 14 maart: zwemmen
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