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Terugblik… 

We startten onze week met een wandeling in het bosje vlakbij onze school. We 
ontdekten de kleuren van de herfst, raapten bladeren van verschillende 

vormen op. We luisteren naar de geluiden van de natuur. Op ons pad vonden we 
slakken, wormen en een dode muis.  

De juf bracht ook nog schors, kastanjes, dennenappels, en andere vruchten mee naar 

ons klasje.  
We mochten met de herfstmaterialen spelen, tellen, zoeken en onderzoeken.  

De bladeren hebben we te drogen gelegd, tussen boeken en we luisterden geboeid, 

naar het verhaal van 'Bram in het bos'.  

Dinsdag schilderden we een egel. We speelden blaadjesmemorie en  
leerden een liedje over de vallende blaadjes. De kleuters vonden het super om 

met de muziekinstrumenten het liedje te begeleiden.  

Woensdag was het weer tijd om te gaan zwemmen. Nadat we teruggekeerd waren 

van het zwembad, mochten we experimenteren met druktechnieken en 
natuurmaterialen. Afdrukken maken van takjes, blaadjes en schors met verf, 

was heel fijn, onze handen en sommige  snoetjes, zaten flink onder de verf. 😊 

Donderdag maakten we pompoensoep met de pompoenen uit onze tuin. De mama 
van Freya kwam een handje helpen. Iedereen deed z’n best om heerlijke soep te 

koken. We proefden allemaal van de soep en sommigen vroegen zelfs een extra 
portie!   

De schildpadden (de oudste kleuters) deden nog een spelletje en oefenden de 

schrijfmotoriek.  

Het was ook een zeer zonnige herfstdag en zo konden we weer lekker buiten fietsen.  

De laatste dag van de week, ontdekten we de herfst in ons speelbos. We vonden 
prachtige paddenstoelen.  

We leerden over de steel en de hoed van de paddenstoel en tekenden hele mooie 
exemplaren….  

 
Vooruitblik 

Volgende week werken we verder rond het thema herfst en het vallen van de 

bladeren. 

Dinsdag gaan we naar het speelbos van Lebbeke. Als er nog ouders of 

grootouders zijn die graag mee willen, laat me dan zeker maandag iets weten. Jullie 

zijn welkom! 😉 

Breng dinsdag een koekje en drankje, getekend met de naam van je kleuter 

mee. Deze neem ik mee in mijn grote rugzak voor onderweg. Graag ook aangepaste 

kledij aantrekken.  
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Op woensdag gaan we met de bus naar de bibliotheek. Daar krijgen we een 

rondleiding, er wordt een verhaaltje voorgelezen en we mogen boekjes kiezen om 

mee te nemen naar de klas. 

Volgende week starten we met schrijfdansen. Dit is bewegen en schrijbelen op 

muziek. Zowel de jongste als de oudste kleuters zullen hiervan kunnen genieten! 

Plezier verzekerd!!!  

 

 


