Weekbrief 2 tot 6 oktober 2017

Terugblik

Deze week leerden we over huis-en boerderijdieren.

Op maandag startten we met een dier dat wel allemaal kennen: de kip. Achter ons speelbosje konden we de kippen
van de achterburen ook waarnemen. Zo leerden we hoe de kip er precies uit ziet, wat ze eet, het leggen van de
eieren en het uitbroeden van de kuikens.

We besloten onze dieren uit de dierenspeelbak van onze klas te sorteren. De wilde dieren gingen in een aparte bak.
De paarden, kippen, schapen, koeien,... werden samen gezet. Daarna gingen we een aantal dieren tellen en in de wei
zetten: waar zijn de meeste, de minste, evenveel, 1 meer, 1 minder. Wat is het kleinste/grootste dier?

Dinsdag mochten de visjes en de zeepaardjes(de jongste kleuters), vlekken schilderen op de koe en varkens
schilderen met gekke dikke roze verf. De schildpadden (de oudste kleuters) mochten de letters van dieren zoeken
en bij de prent van het juiste dier leggen.

We leerden ook een gek liedje over mama-dieren en luisterden naar het verhaal van ‘de slimme schildpad’.

Samen speelden we dierendomino en dierenmemorie. Er lagen veel prachtige boekjes over dieren in onze
boekenhoek en in onze poppenhoek kregen we er huisdieren bij.

Woensdag zijn we op uitstap geweest. We trokken naar de kinderboerderij in Opwijk. Daar zagen we
parkieten en papegaaien, kippen, een konijn, pony’s en maakten kennis met Jozefien het hangbuikzwijn. We
voederden de geiten, de schapen en de paarden en aaiden twee lieve honden. Nadien mochten we heerlijk spelen
op de speeltuin en racen met de fietsen.

Donderdag kregen we bezoek in de klas. De poes van Juf Tine, Cali wilde de kleuterklas wel eens zien. We konden
de poes eens van dichtbij bekijken: haar oren, poten met kussentjes en nagels, haar snoet en snorharen, haar
groene ogen,... We mochten haar ook voederen en aaien. Freya had snoepjes meegebracht en Cali kreeg een
snoepje van elk van ons. Dat vond ze heel fijn, want normaal volgt ze een heel strikt dieet. In de week van de
Werelddierendag, mocht ze wel eens verwend worden.

Vrijdag knutselden we een lapjeskat van verschillende soorten stof en papier. ledereen mocht zijn eigen lapjes
uitkiezen!

Met de verse eitjes die we op de kinderboerderij kregen, bakten we spiegeleieren en omeletten.

Vooruitblik

De komende 2 weken leren we over de herfst. Op maandag gaan we op stap in het bosje vlakbij school. Je mag

laarzen meebrengen. Zo kunnen we de herfst waarnemen en een beetje “herfste” meebrengen in onze klas.
Heb je thuis nog iets rond thema herfst, mag je dit zeker meebrengen.

Op donderdag gaan we pompoensoep maken, met de pompoenen uit ons tuintje. De mama’s van Axana en Freya
komen ons helpen. Bij een volgende (kook)activiteit komen er andere mama’s of papa’s aan de beurt die graag eens
meewerken in het klasje. Suggesties en ideeén zijn altijd welkom.

Dinsdag 17 oktober gaan we naar het speelbos in Lebbeke, mama’s, papa’s en grootouders zijn dan tevens welkom
(briefje volgt nog).
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