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Terugblik 

Afgelopen week leerden we heel wat over gevoelens. 

Maandag  zijn we heel vrolijk gestart met het thema: ‘blij’. Met prenten en foto’s 

ontdekten we dat je op veel manieren blij kan zijn. We praatten ook over wat ons blij 

maakt en tekenden met stiften. 

We leerden Lola, het hamstertje, uit het prentenboek ‘Jij bent mijn lieve schattebout’, 

kennen. Lola kan heel blij, vrolijk, boos of verdrietig zijn. Haar vriendin Lisa was 

ook jaloers en trots in het verhaaltje. 

Dinsdag leerden we over bang zijn. Je kan schrikken, je kan angst hebben voor iets. 

Verlegen zijn is ook bang zijn. We  tekenden met wasco over bang zijn.  Velen zijn 

bang van spoken of spinnen, anderen van de tandarts of een grote machine,… . 

Woensdag gingen we een tweede keer zwemmen. We maakten weer veel plezier. 

Dankjewel aan de mama van Peri en de oma van Wannes voor de hulp. Nadien 

leerden we het verhaaltje ‘klein wit visje’ kennen. Klein wit visje was verdrietig. Met 

prenten en foto’s spraken we over verdrietig zijn. Ook mochten we opnieuw tekenen 

en erover vertellen. De hele week maakten we puzzels met prenten over 

gevoelens, speelden we memorie rond “voelen” en in de boekenhoek doken we in 

de blije, bange, verdrietige en boze boekjes, met gevoelenspoppetjes erbij. 

Donderdag hebben we ons allemaal eens goed boos gemaakt! We luisterden nog 

een keertje naar het verhaaltje van hamstertje Lola, die werd ook twee keer erg boos 

in het verhaal. De juf speelde het verhaal met figuren (de personages) op 

stokjes en nadien mochten wij ook met die personages aan de slag en het verhaal 

naspelen. We boetseerden een boos gezichtje met klei. Gelukkig hebben we 

allemaal sterke spieren, dat was nodig om de klei goed te kneden! 

Vrijdag volgde er nog een verhaaltje over Tip de muis, die niet wou delen. We 

hebben toen, om het snelst, prenten met gevoelens gesorteerd.  

Deze week is Cinar gestart! Welkom nieuw vriendje van de klas! <3 

 

Vooruitblik 

Volgende week leren we over dieren. Heb je thuis een huisdier? Dan mag je een 

foto meebrengen. Heb jij of iemand in jouw omgeving (vrienden, familie, 

buren) een leuk en lief dier dat graag volgende week bij ons op bezoek komt? 

Dan mag je het maandag zeker laten weten! Dat wordt een leuke beestenboel!!! 😊 
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Thema gevoelens: blij, bang, boos, verdrietig… . 


