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Een terugblik 

Afgelopen week was het thema ‘kermis’. Maandagochtend ontdekten we samen met Pitoe  verschillende 

kermiskraampjes in de klas. We konden haast niet wachten om in onze ‘kermisklas’ te gaan spelen. 

Pitoe en Zebra legden een aantal spelletjes en afspraken uit. Nadien konden we ons helemaal uitleven. Om de 10 

minuten, als de zandloper leeg was, mochten we doorschuiven naar een ander kraampje. Er was een 

ballenbad, waarin we ook allerlei dingen konden verstoppen! We hadden geen achtbaan, maar wel een 

knikkerbaan met groot succes. 😊 Bekers omver gooien met een bal, dat was ook een kraampje.  En er 

waren ook twee kegelbanen. In de sjoelbak moesten we schijfjes in hokjes schuiven om punten te scoren. 

En natuurlijk niet vergeten, het kraampje om eendjes te vissen. Terwijl we de spelletjes speelden 

moesten we ook tellen, vergelijken (groot-klein, licht-zwaar, hard-zacht, snel-traag, meer-minder), 

kleuren benoemen,… bij ons gaan spelen en leren,  hand in hand! 

In de namiddag werden we met de bus opgehaald en reden we naar de echte kermis. Daar mochten we vier ritjes 

maken op de paardenmolen. Wat een pret! 

Zag je de foto’s op de facebookpagina van ons Focheltje? 😉 

 

Dinsdag hadden we  een dagje vrijaf. Voor de juffen een kans om nieuwe dingen bij te leren. 

 

Op woensdag gingen we de eerste keer zwemmen, zo spannend. De oudste kleuters sloten aan in het 

instructiebad voor de watergewenning bij juf Elien en juf Stephanie. De jongste kleuters hadden dolle pret 

in het ploeterbad, samen met de mama van Wannes. Dankjewel voor de animatie en de hulp mama 

Sofie!  

Ben je op 27 september vrijwilliger om mee te gaan zwemmen, laat dan zeker iets weten. 

 

Donderdag hebben we zelf frietjes geknipt van mousse. Nadien mochten we hiermee in de poppenhoek spelen. 

Onze winkel doopten we om tot een frietkraampje. Er werden grote en kleine pakjes friet besteld,verkocht en 

opgegeten. Dat was reuzefijn! 

Donderdagnamiddag hadden we zoals gewoonlijk een afspraak met meester Filip, voor ons wekelijkse 

sportmoment. 

 

Vooruitblik 

Volgende week dompelen we ons onder in het thema: ‘Dit ben ik’. We gaan onszelf en de anderen nog wat beter 

leren kennen. Brengen jullie  tegen maandag een familiefoto  mee? Een   foto van het gezin, van de 

personen die bij jouw thuis wonen. We willen ons graag aan elkaar voorstellen, met hulp van de foto’s. Daarna 

hangen we de foto’s in de klas omhoog.   

Aanstaande zaterdag klussen we op onze school. We pakken de tuin aan, maken de fietsjes gebruiksklaar 

en ruimen het stalletje op. Alvast bedankt aan de helpende handen! <3 <3 <3  
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