Weekbrief 1, van 1 tot 8 september 2017

Een terugblik

Op 1 september stapten we de grote school binnen waar juf Tine en klaspop Pitoe ons
welkom heetten. Nadat we een “ruiker” ballonnen de lucht in hadden gelaten, bracht
de schoolbus ons naar ons Focheltje. Met ons eerste thema: “"Naar de klas”, startte
ons kleuteravontuur. We aten traditiegetrouw pannenkoeken en dronken een sapje.
Toen mochten we van juf op verkenning in de klas! Wist je dat onze leeftijdsgroepjes
elk hun eigen naam en symbooltje kregen? Onze derdekleuterklassers zijn onze
schildpadden, de 29 kleuterklas vinnige visjes, de 15t kleuterklas zijn kleurrijke
zeepaardjes en de peuters prachtige zeesterren.

We leerden het keuzebord kennen en mochten heerlijk in de hoeken spelen.
Onder het namiddagzonnetje haalden we de fietsjes van onder het stof en poetsten
ze helemaal schoon. En natuurlijk hebben we heerlijk gefietst na het werk.

Maandag hebben we jarige Freya gevierd. Zij mocht als eerste op de
verjaardagstroon zitten. We maakten een mooie tekening, zongen een liedje en
genoten van de lekkere cake die Freya had meegebracht. Er werden 4 kaarsjes
aangestoken op de verjaardagstaart. Pitoe mocht ook gaan logeren bij Freya en had
er een fijne tijd @).

Dinsdag hebben we een boekentas gestempeld. De oudsten volgende heel precies een
patroon en de jongsten mochten vrij stempelen. Na de middag, haalden we de krijtjes
boven en hebben we getekend en gefietst op de speelplaats. We kregen onverwacht
bezoek van een nieuwsgierige spin en inspecteerden ze goed met een vergrootglas.

Woensdag trokken we onze schilderschort aan om een mooi kunstwerk te maken.
Aangezien we laatste dagen konden genieten van de zomerzon, zijn we de natuur
ingetrokken. We verkenden de wachtbekkens, spotten mooie vogels en vrolijke
vlinders, fladderden ons achterna. Zalig die nazomer!

Donderdag hebben we een pinguin gemaakt, net als klaspop Pitoe. De jongste
kleuters deden dit in 2D en mochten zijdepapier scheuren en plakken. De oudsten
maakten een pinguin in 3D.

Een vooruitblik... . | Ons volgende thema wordt: ‘kermis’ . Wie thuis prenten, foto’s

of voorwerpen in dit thema heeft, mag deze zeker meegeven met zijn/haar kleuter.

Op maandagnamiddag mogen we gratis een ritje op het molentje maken. Kom
gerust eens kijken op het dorpsplein! Dinsdag 12 september is er geen school.
Het is een kindvrije dag. Woensdag 13 september gaan we voor de eerste keer
zwemmen. Hiervoor zoek ik nog vrijwilligers om een handje toe te steken bij uit- en
aankleden. Gelieve in het schriftje te noteren wanneer mama, papa, oma, opa, tante,
nonkel, ... tijd hebben om mee te gaan. Alvast bedankt! Heb je thuis nog een extra
paar laarsjes staan , die in de klas mogen blijven (die je dubbel hebt), mag je deze
meegeven met je kleuter. Zo kunnen we regelmatig eens de natuur intrekken!
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