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Papatijd – schoolfeestkriebels… .  

We hadden weer een drukke week. Helaas mogen we er niet echt 
veel over vertellen… . ;-) 

Het ene moment waren we aan het werk voor het schoolfeest, het 
andere moment  druk bezig met knutselwerkjes voor onze papa’s.  

Wat we wel kunnen verklappen, is dat we op woensdag op de 
hoofdschool bleven wegens de werken aan de school. Na het 
turnen aten we er rustig onze koek in het zonnetje en speelden 
enkele fijne balspelletjes. We dansten met veel zwier de 
wiebelbillenboogie.  

Terug in ons kleuterklasje, gingen we tijdens de speeltijd de 
schaduw opzoeken in ons tuintje.  

We hebben onkruid gewied, maar het groeit sneller dan wij het 
kunnen trekken. Omdat we een groen schooltje zijn, werken we 
natuurlijk ecologisch! Logisch toch! ;-) 

In de klas vertelde juf ons over de landen op de wereld. We  
bekeken op de kaart het land waar de muziek vandaan komt,  
waarop wij zullen dansen op het schoolfeest.  

En natuurlijk gingen we hard aan het werk voor onze grote held:  
onze papa. 

Niet makkelijk: niets verklappen… maar we doen ons best om 
iedereen op 10 juni te verrassen en de papa’s de dag erna! ;-) 
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