Weekbrief 24 tot 28 april 2017

een kijkje in onze tuin....

Deze week was het buitenlesdag. voor ons betekent dat niet veel

NieUWSs, zodra het zonnetje komt piepen en het thema leent zich ertoe, trekken
we naar buiten om te spelen en te leren. Eens de zon ook echt warmte zal gaan

geven, wordt de buitenklas opgesteld in onze tuin.

Toen we deze week gingen kijken, merkten we op dat er veel veranderd was
en dat op korte tijd. Blaadjes, knoppen, plantjes, bloesems, kikkertjes. De lente is

duidelijk in het land! Tijd om iIN ONS tUiNtje te werken: te zaaien, te planten

als echt tuinmannen. Harken, schoppen, wieden... is het werk dat moet
gebeuren, voor we alles konden zaaien en planten. We maakten kuiltjes om onze
aardappeltjes te planten, rijtjes voor onze worteltjes en radijsjes en onze
bloemen zaaiden we in een mooi tapijt. Kwam daar niet een worm piepen!
Wormen maken de aarde luchtig om alles nog beter te doen groeien. Met onze
grote gieter gaven we onze aarde water en nu is het wachten! Het kriebelt al in
onze buik! Zo nieuwsgierig zijn we.

Ons plant- en zaaiavontuur was nog niet ten einde. In de klas zaaiden we
waterkers, paprika, pompoenpitten, zonnebloemen en afrikaantjes in potjes en
bakjes. Eens ze uitgegroeid zijn tot jonge plantjes kunnen wij ze in onze tuin
verplanten. We zaaiden ook enkele plantjes die we binnenkort mee naar huis
mogen nemen! We moeten ze natuurlijk goed verzorgen en veel geduld hebben.
Wordt vervolgd.... ©
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