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Tok,Tok,Tok......Kukeleku...Piep, Piep! Ze kwamen allemaal aan bod. De hele 

kippenfamilie… . 

We gingen kijken bij de kippen van de buren om ze eens goed te bestuderen. En zo 

bekeken we mekaar: de kippen en wij. Het was een drukte van jewelste bij de draad in onze 

tuin! 

Ook in onze klas zat er een kleine (pluche) kip. Terwijl wij in de hoekjes speelden, legde 

ze maar liefst twee eitjes, ze zat er de hele dag op te broeden. Vrijdag zaten er dan plots twee 

kuikentjes in haar nestje! 😊 

In ons versje maakte mama kip een hels lawaai.  Er lag een groot bruin ei in haar nestje.. ! 

“Niet van mij!” kakelde ze. Kleine Jan kwam kijken. “Hmm een lekker ei van chocolade… 

Dat  zal ik wel opeten.” besloot hij. Leggen kippen chocolade eitjes? Neen, neen...de 

paashaas had het daar gelegd. We hopen dat hij bij ons ook langs komt, we knutselden al 

een paasmandje. Nog eventjes geduld! 

Grote en kleine eitjes. Grote en kleine lepels? We mochten experimenteren hoe we eitjes 

konden overbrengen met de lepels. Niet makkelijk, maar na wat oefenen lukte het ons wel. 

Eitjes gebakken, gekookt,  warm, koud,… we vonden ze allemaal lekker hoor. Vrijdag 

haalden  we onze kookpotten boven en maakten heerlijke eitjes klaar. Er wachtte ons wel 

enkele verrassingen! Zo vonden we tussen onze eitjes een zeer groot ei.  Twee dooiers zaten 

er in. We ontdekten ook een blauw eitje. Alle eitjes waren wel degelijk kippeneitjes, maar 

dan wel van twee heel bijzondere kippen.  

Tijdens het hoekenwerk speelden we deze week een variant van het spel: “Kip ik heb je.” We  

sorteerden kuikens bij de juiste kippen en openden een kippenboerderij in onze 

hoekjes. Er werd veel en luid gekakeld! 

Volgende week zijn de konijntjes en de paaseieren aan de beurt en maken we een verrassing 

voor papa en mama.. Benieuwd? Nog beetje geduld… . 😉 
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