Weekbrief 13 tot 17 maart 2017

Clowns, jongleurs, goochelaars, dierentemmers, koorddansers,.......ze kwamen allemaal aan bod in een

heuse CIFrCUSSTEEr in onze klas. We experimenteerden, oefenden met de ballen, hoepels, ringen,
loopklossen, ... om onze act te laten zien aan elkaar. Niet makkelijk...je moet heeeeeeeel veel oefenen voor
je iets kan. Zeker de menselijke piramide is een grote uitdaging! We moeten nog heel veel oefenen!

Ook als OrKest lieten we onze klanken horen in het circus...iedere act had z'n eigen muziekje.

En als echte dierentemmers lieten we onze dieren in een gezelschapsspel gevaarlijk wiebelende torens
vormen. Het publiek applaudisseerde luid!

We deden Spelletjes met teerlingen...vergeleken de kleuren, de cijfers, het aantal.... We worden
nog echte wiskundeknobbels.

Waar waren de aapjes verstopt? Zoek de tweelingclowns, verbind de eerste letters met elkaar, vul de
ontbrekende lettertjes van de circuswoorden in. Het was een drukke maar wel heel fijne week.

In onze tuin komen de eerste bloemetjes al kijken: de krokussen, hyacinten, narcissen, blauwe
druifjes, wilde viooltjes.... Het doet deugd de lente te zien ontwaken. Toen het donderdag dan ook nog eens
stralend weer was, doken we onze tuin in en gingen we aan de slag. We raapten ijverig alle papiertjes,
stofjes, lintjes, en alle andere vuiligheid uit de tuin bij elkaar. Onze tuin zag er al snel een heel stuk frisser
uit.

We vierden deze week ook de verjaardag van Juf Yentl! Ze bracht lekkere cake mee en
verassingszakjes met snoepjes! Hiep, Hiep Hoera voor onze juf!

Volgende week komen de kippen, eitjes,...aan de beurt en maken we
een paasmandje. Heb je een schoendoos thuis, dan mag je die altijd
meebrengen.
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