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Vorige week was Juf Yentl ziek, een mooie aanleiding om het te hebben over de dokter.  

We bouwen onze klas om tot een echte dokterspraktijk. We hielden een gesprek over wat je nodig 

hebt als dokter en gingen aan de slag. Een bed voor de zieken, een dokterstas met spulletjes, een 

tafel om voorschriftjes op te schrijven, een telefoon om de afspraken te maken en tot slot ook nog 

een wachtzaal. De kinderen werden in hun spel begeleid door opdrachtenkaarten. Zo was er de 

mogelijkheid om te kiezen of ze buikpijn, hoofdpijn of koorts hadden.  

Onze klas onderging een kleine metamorfose. Ook de winkel moest eraan geloven en veranderde in 

een apotheek. Het was een groot succes! In de andere hoekjes verschenen nog enkele leuke 

spelletjes. Zo mochten we stippen boetseren op de gezichtjes van zieke kinderen, experimenteren 

met spuitjes in de watertafel, lotto spelen aan de spelletjestafel,… we luisterden ook naar een 

verhaal over bacteriën en vonden een zak vol van die vieze beestjes. Deze sorteerden we op 

allerhande manieren. Er waren grote en kleine bacteriën, sommige hadden veel pootjes, andere 

weinig en dan hadden ze ook nog eens allemaal een andere kleur! Wat een avontuur! We hadden 

heel wat pret deze week!  

 

 

Volgende week gaan we aan de slag voor onze grootouders: want ons grootouderfeest komt eraan!  
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