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Brr..koud, koud, koud! De winter is nu echt in het land. En dat zullen de dieren buiten ook 

super goed voelen. 

Sommige dieren houden een winterslaap. Ze eten eerst hun buikje vol en slapen dan de hele 

winter door. Andere dieren blijven wakker, maar moeten heel hard zoeken naar eten.  

In onze tuin strooiden we zaadjes en brood. We hingen vetbolletjes omhoog en voelden aan 

den lijve de bittere koude.. . 

Gelukkig worden we snel warm wanneer we bewegen, zoals de ijsberen. 

De zaadjes waren snel op! We strooiden elke dag wat nieuwe zaadjes en hingen extra brood 

omhoog. 

In de klas maakten een observatiehoekje, met boeken vol plaatjes over de natuur. Er stonden 

mooie vogels in. Er lagen ook tekenbladen en potloden… . Met onze verrekijkers 

observeerden we wie er allemaal van ons buffet buiten kwamen eten... . Wat een bende: 

koolmeesjes, pimpelmeesjes, een roodborstje, bosduiven, tortelduiven, mussen, eksters, 

merels, kraaien,... . Een hele belevenis! De vogels die ons schooltje bezochten, zochten we 

dan in de boeken op en onze juf vertelde ons hun namen. 

Het roodborstje vonden we zo lief en mooi dat we er een liedje over leerden. Leuke  

muziekinstrumenten begeleidden ons lied. 

We luisterden ook naar een mooi verhaal over een uil die een konijntje redt vanop het ijs en 

onderzochten nadien hoe wij zelf kunnen schilderen met pluimen. Toen we de juiste techniek 

onder de knie hadden, gingen we aan de slag en toverden we een mooie uil tevoorschijn.  

Op ,onder, tussen, in,........oefenden we in de bewegingslessen, met vogelfiguurtjes en 

vogelhuisjes. We kennen de begrippen ondertussen heel goed! Met klei en veertjes creëerden 

we vogels en knutselden ook nog een voederplankje en een voederhuisje.. .  

We ontdekte ook een andere vreemde vogel. De pinguïn leek helemaal geen kou te hebben! 

We spelen enkele rekenspelletjes rond de pinguïn en zijn vriend de ijsbeer.  

Volgende week is er eentje jarig...en gaan we op doktersonderzoek. Ziek zijn is niet fijn, 

maar het overkomt iedereen wel eens. Let maar op! We komen eraan met onze dokterstas ;-) . 
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