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Wat een drukte in de klas......deze week waren we als echte papa's en mama's in de weer. 

We leerden hoe we baby's moesten wassen, verzorgen, aankleden…. Plitse! Pletse! Plater! 

Een baby in het water! Het is tijd om alle baby’s te wassen. Wat was dat een héél leuke 

bedoening! Gelukkig waren er voldoende dweilen in de klas… ;-)  En onze babypoppen zagen 

er weer keurig uit. Sommige poppen zaten van kop tot teen onder de zalf bij het verzorgen, 

gelukkig had onze juf een grote pot... . 

Met en praatprent leerden we precies hoe je goed voor een baby zorgt.  

We zongen mooie slaapliedjes voor onze lieve poppen en dansten op zoete babymelodietjes.  

We bezochten ook het babybroertje van Medina en Hatice. Zo schattig! Kleine handjes, 

vingertjes. Zijn wij ook zo klein geweest??? Ja hoor! Onze babyfoto’s waren daar het bewijs 

van. Wij probeerden te raden van wie welke foto was… .Niet gemakkelijk.....wat zijn we 

ondertussen veranderd. 

Met experimenteerden met verf en badschuim om een prachtige tekening te maken. Onze 

kinderwagens getekend met cirkels,  waren ook een echt plaatje. 

We sorteerden allerlei spullen die wel of niet bij een baby hoorden en leerden alles van 

groot naar klein te zetten of ordenden prenten van jong naar oud. Ook de verzorgingstassen 

van de baby waren op het einde van de week een echt rommeltje geworden. We gaven alles 

weer een plekje: een tas vol kleertjes eentje vol speelgoed.  

Baby’tjes zitten in mama's buik.. en voelen zich er veilig en knusjes. Maar eens ze groot 

genoeg zijn, willen ze er uit. De juf had daar een boeiend boek over… . 

Praten gaat ook niet meteen goed: baby’s kramen allerlei nonsens uit. Wie kan even goed 

brabbelen als een baby? Hoe praten grote mensen? De kleuters startten met imiteren en 

sommige waren er zeer goed in. ;-) 

Leuk om weten:  

De feestdagen komen er aan. Volgende week werken we rond “pakjes”.  We leren het 

verschil tussen dennen-en sparrenbomen. Natuurlijk zullen we knutselen voor ons 

winterfeest: een natuurstukje en een sneeuwman. Jullie komen toch ook? Iedereen is welkom 

op vrijdag 16 december 2016.  

Wat kunnen we nog gebruiken: 

- Dinsdag werken we aan ons natuurstukje  met enkele mama's. De kleuters mogen allerlei 

groen meebrengen en wat versieringen van klein formaat. 

- Inpakpapier of lintjes zijn ook welkom! We maken hiermee een inpakhoekje in de klas, 

zodat we naar hartenlust cadeautjes kunnen maken.   

Nog een dikke dank u wel, voor de mama van Hatice en Medina. Het was zeer fijn dat we 

baby Ahmet een bezoekje mochten brengen! 

Tot op het winterfeest allemaal. 

Lieve groet van de Fochelkapoentjes! 
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