Weekbrief van 28 november tot 2 december 2016

Maandag vierden we dubbele verjaardag. Onze tweeling, Maxim en Enora waren jarig! Wat
een feest zeg! We tekenden, dansten, aten lekkere cake en zongen er op los.

Dinsdag kwamen al onze kleuters als heksen of pompoenen naar school. We hielden een
echte heksendag. Samen met de kookheksen(enkele mama's) maakten we lekkere
gerechtjes klaar: pompoensoep met spinnen, griezelkoekjes, heksendrankjes, zoete blubber
boterhammetjes... . We luistereden naar heksenverhaal buiten in de griezeltuin, dansten en
toverden met de heksenbezems. We bezochten zelfs de heksenschool! Moe maar tevreden,
keken we ten slotte naar een echt griezelverhaaltje. ‘t Was een fijne dag!

De dagen erna werkten we nog even verder rond griezelen. Zo luisterden we naar het
verhaal: “Spoken in de klas”. we speelden ook een spel waarbij de spin vliegjes ving. Wij
telden hoeveel vliegjes ze te pakken kreeg en hielpen de spin om het juiste aantal vliegjes in
haar web te hebben.

Verder ontdekten we ook enkele pompoenmaskers. Deze keken wel raar zeg! We bespraken
de verschillende emoties aan de hand van de gezichten, wie is er ook soms bang/boos/blij?
En waarom?

Natuurlijk speelden we ook in onze hoeken. Daar verkleedden we ons in allerhande griezels.
We kleurden mooie heksen in, bouwden griezelkastelen en viogen rond op onze
zelfgemaakte bezems.

We willen toch de kookheksen, Jenna, Anneke, Anja en Yentl heel erg bedanken om te
helpen er een top heksendag te maken. Heel veel griezelige gezellige bedankjes!

Volgende week leren we over baby’s.

Babyfoto's van jullie kleine kapoenen, babyspulletjes ...
mogen meegebracht worden.

We worden heel even echte mama's en papa's.
Voorbereiding voor later hé... ;-)
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