
Weekbrief 21 tot 25 november 2016 

We griezelden er op los deze week en gingen aan de slag rond een heleboel griezels… .  

We luisterden naar het verhaaltje: “Heksje Mimi vliegt naar de maan.” We wilden graag ook vliegen, 

net als heksje Mimi! Dus verzamelden we takken in de tuin en bouwden onze eigen bezem. Ook de 

takken van onze grote kastanjeboom werden gebruikt. Na de herfststorm in het weekend brak hij in 

twee stukken! Gelukkig kwam Herman alles weghalen en bleef er toch nog en halve boom over. De 

takken en stronken gebruikten we ook om een echt heksenvuur te maken en onze buitenkring wat 

op te frissen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We speelden toffe spelletjes deze week. Zo brouwden we heksensoep, hielpen we spinnen en  

vliegen vangen, speelden tikkertje met enkele spoken en hielden een gesprek over bang zijn.  

In onze hoeken was het bibberen en beven! Je kwam er allerhande griezels tegen!  

De kleuters verkleedden zich in pompoenen, heksen spoken,.. en joegen de juffen de schrik op het lijf 

met nepspinnen en slangen. Ook kon je  bewegen als spookjes of enge gezichten boetseren. 

We lieten heksen vliegen over onze spookkastelen die we met heel veel aandacht bouwden.  

We tekenden spookjes die zich boos, bang of blij voelen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

 

Volgende week vieren we een echt heksenfeest op 

dinsdag! Je kleuter hoeft enkel een pauzekoekje 

voor de ochtend  mee te brengen. 

We zijn ondertussen volop bezig met de 

voorbereidingen voor ons WINTERFEEST. Dat gaat 

door op vrijdag 16 december, onmiddellijk na 

school, op de hoofdschool. (Omwille van de 

wegenwerken… .) 

We zoeken ook (groot-)ouders die een cake willen 

bakken voor het winterfeest. 

Wie graag een handje mee helpt, geeft een seintje 

aan één van beide juffen. We kunnen de helpende 

handen goed gebruiken! <3  Alvast bedankt!!! 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

                   

 

 

 
 


