Weekbrief 24 tot 28 oktober 2016

Beste allemaal,

Aangezien na de herfstvakantie onze Sint op bezoek komt, startten we deze week met het project:
“Sint-Maarten”.

Natuurlijk kan je heel veel doen rond de Sint, maar onze aandacht ging dit jaar naar “schoenen” en
naar de stoomboot.

Toen we maandag in de klas kwamen stonden dan ook overal schoenen, in alle soorten en maten.
Schoenen met klittenband, knoopjes, zonder sluitingen, ritsen,... . Maar ook met veters! De oudste
kleuters proberen deze helemaal zelf te knopen.

We spelen ook een levensgrote memorie met onze schoenen en maakte afdrukken van onze
schoenen in het zand. Ook gingen we zakspringen net als zwarte piet.

In de poppenhoek vonden we verkleedkledij van de Sint en allerlei schoenen, ook hakjes en die
bleken een uitdaging te zijn om mee te lopen.

Ons winkeltje veranderde in een schoenenwinkel.

Op dinsdag en vrijdag gingen wij naar de grote school, daar oefenden wij samen met de andere
kleuters de dansjes voor het sintfeest in.

Donderdag ontdekten we dan een stoomboot in onze klas. We bekeken deze van wat dichter en
ontdekten dat het de stoomboot van de Sint was! Naast de hele grote stoomboot was er ook een
kleine boot met vingerpopjes bij! Met die kleine boot en popjes van de Sint mochten we fijn spelen in
de hoekjes. In de andere hoekjes vonden we ook weer vele leuke spulletjes, zo waren er handpoppen
van de pieten en bouwpieten.

We knutselden ook hard door aan onze hoeden voor ons optreden voor de Sint. We maakten
stoomboten met verschillende technieken. Wanneer de knutseltafel eindelijk vrij was mochten we
er boetseren! Met wat blauwe klei toverden we golven tevoorschijn onder de stoomboot. Ook
tekenden we golven onder de stoomboot in de tekenhoek.

Leuk om weten:

Na de vakantie startten we met de fluoactie én verwelkomen we nieuwe kleuters in ons schooltje.
Spannend!!!
Op donderdag 10 november, ontvangen we de Sint op de hoofdschool.
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