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De laatste weken vielen er wel heel veel blaadjes van de bomen! Het is dan ook herfst! Dat vraagt 

om een uitstap naar het bos. Dit werd dan ook het hoogtepunt van deze week.  Nadat we onze 

laarzen en regenjas hadden aangetrokken stapten we op de bus. We zochten die ochtend blaadjes, 

bolsters, kastanjes,… we mochten ook echt ravotten in het grote speelbos en speelden er fijn 

verstoppertje! 

 

In de klas gingen we aan de slag met herfstkleuren; zo experimenteerden we met gele, rode en 

bruine verf en sponzen. We toverden prachtige blaadjes in de herfstkleuren tevoorschijn. We 

plaatsen een echt blaadje onder een wit tekenblad en kleurde vervolgens het hele blad met wasco. 

Wonder boven wonder kwam daar een mooie tekening van ons blad tevoorschijn! Die blaadjes die 

komen natuurlijk van een mooie boom, dus knutselden we ook een herfstboom, maar dit wel op een 

bijzondere manier! Namelijk met een slazwierder! Een hele bedoening maar met mooie resultaten! 

 

Natuurlijk werd het ook herfst in onze rekenlesjes! Zo gingen we aan de slag met een mooie boom 

die zijn blaadjes maar niet verloor. We hielpen hem een handje met zijn blaadjes te laten vallen door 

te gooien met onze dobbelsteen. Hoeveel ogen gooi jij? Hoeveel blaadjes laat de boom dan los? 

Nadat de boom al zijn blaadjes kwijt was en een mooie kale boom was geworden, mochten we een 

mini versie van het spel in de hoekjes spelen.  

De omgekeerde wereld dan weer in de boetseerhoek. We gooiden weer met dobbelstenen maar die 

beslisten hoeveel blaadjes we aan de boom mochten boetseren.  

 

Naast de boetseerhoek en de spelletjestafel waren er ook nog enkele andere hoeken helemaal 

omgetoverd tot herfsthoeken. Zo mochten we experimenteren met herfstvruchten in de ontdekbak 

en kregen we vergrootglazen en (grote) pincetten om alles deskundig te ontleden.  

In de schrijfhoek tekende de 2de kleuterklas de blaadjes die van de bomen vallen, voor de 3de 

kleuterklas waren er schrijfkaarten en de 1ste kleuterklas kon naar hartenlust kleurplaten kleuren. 

Natuurlijk mocht, wie dat graag wou, alles eens proberen. 

Er waren ook heel wat spelletjes!  Zo was er een spel over de begrippen evenveel en niet evenveel, 

een kleine opwarming naar volgende week, want dan leren we meer over deze begrippen. Of een 

spel dat eens keek hoe goed wij opletten! We krengen boodschappentassen met herfstspulletjes in 

en moesten ze bij de juiste boodschappenlijstjes zetten. Dat was niet simpel want de verschillen 

waren zeer klein. Natuurlijk kregen de jongsten een eenvoudigere versie en werd het voor de 

oudsten een heel pak moeilijker. Maar jullie kleuters maakten de juf heel trots door het allemaal 

uitstekend te doen! 

Zoals gewoonlijk in ons schooltje, leerden we binnen én buiten. We bekeken de bomen in onze 

schooltuin, welke zijn heel hoog? Welke wat lager? Welke bomen hebben nog veel blaadjes? Welke 

zijn al helemaal kaal.  

We dachten ook al even aan de lente en plantten enkele bollen in onze tuin. We zijn heel benieuwd 

wat er in het voorjaar tevoorschijn zal komen. ;-) 
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Alle kinderen worden sterren,  

                          als we ze laten stralen… . 

 

 

 

 




