Weekbrief 3 tot 7 oktober 2016

Dinsdag was het wereld dierendag! Dus zetten we de diertjes deze week eens in de kijker.

We bekeken enkele mooie prenten van dieren. Heel wat vraagjes werden beantwoord. Wat is je
lievelingsdier? Hoe zie het eruit? Hoe wordt het verzorgd? Enzovoort.

Dinsdagmiddag gingen we naar de bib, daar verzamelden we boeken over dit en komende thema'’s.
Misschien staan de antwoorden van onze vragen wel in de boeken...

We kregen deze week ook bezoek van enkele huisdieren in de klas. Zo kwam het hondje van
Maxim en Enora langs, kwam de schildpad van Freya op bezoek en bekeken we het schoolkonijntje
eens van dichtbij. Juf Ellen bracht op donderdag wel een heel apart huisdier mee naar de klas!
Afrikaanse reuzeslakken. Dat zijn huisjesslakken die even groot worden als je hand! We mochten alle

diertjes eens @aaien. Alleen het kleine konijntje in de schooltuin laat zich nog niet vangen... .

Zoveel dieren op een rij! Er zijn er heel wat! We tellen hoeveel dieren er in onze kring staan, wie
staat er op de eerste plaats? En wie op de2de, 3% of laatste plaats? In de grote school, noemen ze

dat rangtelwoorden...

Natuurlijk hebben we geleerd hoe je met huisdieren om gaat. Wat mag je ze voeren? Wat drinken
ze? Want een diertje in huis daar moet je heel lief voor zijn en goed voor zorgen.

In onze poppenhoek kwamen al onze knuffels tot leven! De hondjes begonnen te blaffen, je
hoorde poesjes Miauwen en papegaaien babbelen. En de kleuters deden heel flink hun best om de
diertjes goed te verzorgen. Wat een leven in de poppenhoek zeg!!

Ook in de andere hoekjes viel veel te ontdekken deze week. In de ontdekbak staat het vol tubes
eten, hier kunnen we gaan snuffelen. Van wie zou het eten zijn? In ons nieuw schrijfhoekje gaan de
oudste kleuters aan de slag met schrijfkaarten, wie kan het woordje hond nabouwen? Voor de
jongste zijn er mooie kleurplaten en de 2% kleuterklas krijgt leuke spelletjes rond schrijfmotoriek.
Ook in de puzzelhoek zijn er nieuwe puzzels opgedoken over huisdieren en in de boekenhoek staan
plots een heleboel dierenboeken!

We strekten onze beentjes deze week en dansten op: “Lief klein konijntje”, deden dieren na en
gingen natuurlijk ook fijn turnen met meester Filip.

In onze straat zijn werken aan de gang. Best wel vervelend, maar ook heeeeel interessant! Al onze
kleuters mochten eens mee in de cabine van de kraanman! Draaien aan het stuur... én de kraan
bedienen: een kippenvelmoment... . We hebben de kraanman bedankt, met prachtige
tekeningen. Best moeilijk hoor!

Komende weken:

- Volgende week werken wij rond het thema
“Herfst”. Alles hierrond is steeds welkom.

- We gaan dinsdag naar het bos! Dus laarzen
aan, gepaste kledij en koek en drank
naamtekenen. Breng ook een zakje mee om
onze vondsten in op te bergen.

- Woensdag Samdag!
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