
Een terugblik…. 

De kermis is in het dorp!! Dat vraag natuurlijk om het thema: “Naar de kermis!” 

 
Op maandag gingen we op uitstap naar de kermis. We bekeken de kraampjes en mochten enkele 
ritjes maken op de paardenmolen. Dat was een super feest!  
We speelden met ballonnen en leerden daar een liedje over.  
 
Op dinsdag bleven we thuis, want het was jaarmarkt! De juffen en meesters gingen wel naar de 
school, om zelf ook terug even op de schoolbanken te zitten.  
 
Woensdag kregen we turnen van meester Filip en dit in de splinternieuwe turnzaal op de 
hoofdschool!  Toen we terug kwamen vingen we eendjes en sorteerden we ze per kleur. Hoeveel 
eendjes vingen wij? Van welke kleur zijn er veel of zijn er juist weinig? 
 
We luisterden ook naar het verhaal “Anna op de kermis” We zagen dat Anna op de paardenmolen 
mocht en besloten er zelf eentje te bouwen. Onze eigenste Fochelmolen draaide op fiets- en loop- 
kracht en had een knuffelflosh.  
Natuurlijk kan je nog veel meer doen op de paardenmolen, dus haalden we enkele dozen 
tevoorschijn en al gauw vond je op onze speelplaats ook een kraam “Blikken gooien, ringwerpen, 
eendjes vangen, visjes vissen en een “echt” frietkraam.” Natuurlijk moet je eerst kaartjes kopen om 
aan deze attracties deel te mogen nemen, en daarvoor dien je natuurlijk geld te hebben. 
Vooral ons frietkraam werd druk bezocht! 
 
Deze week mochten we ook met verf op de tafel spelen! We maakten een verfvijver en lieten de 
eendjes erdoor zwemmen.  De 2de kleuterklas probeerde vormen na te “zwemmen” met hun 
eendjes terwijl de 3de kleuterklas ijverig de 1ste letter van hun naam probeerde te maken. En onze 
1ste kleuterklas, wel die genoot vooral van het experimenteren met al die verf op de tafel.  
 
We speelden ook een matrix spel: we sorteerden eendjes op basis van grootte en kleur. Niet zo 
simpel! Gelukkig was er een light versie voor de jongste, een medium voor de 2des en een large 
versie voor de 3des. Zo was er voor elk wat wils.  
 

 

 

De komende weken… 
 

 Volgende week werken we rond het 
thema Fruit. Leuke spulletjes rond het 
thema zijn steeds welkom 

 Wat hebben we zeker nog nodig : Fruit. 
Maandag mag iedereen een lekker 
stukje fruit meebrengen naar de klas. 
En ook de andere dagen mag er een 
lekker stukje fruit in onze tas zitten.  

 



 

 

 




