
Weekbrief 1 – Van 1 tot 9 september 2016 
 

Een terugblik…. 

Vorige week stapten we opnieuw het schooljaar in. Op de gloednieuwe 

grote school namen we afscheid van onze vriendjes die naar het 1ste 

leerjaar vertrokken en lieten we onze kleurrijke ballonnen de lucht in.  

Nadien reden we terug naar ons wijkschooltje waar we kennis maakten 

met onze nieuwe juf. Juf Martine gaat halftijds werken en juf Ellen komt 

erbij. We kregen die dag ook heerlijke pannenkoeken, dat was lekker  

smullen!  Het feest was echter nog niet afgelopen! Want we vierden ook 

de verjaardag van Freya! We zongen verjaardagsliedjes, tekenden een 

mooi kunstwerk voor de jarige en verwenden haar met een prachtig 

cadeau. Zelf kregen we ook een lekkere snoeptraktatie mee naar huis! 

Natuurlijk startten we het begin van een nieuw schooljaar met het thema: “Naar de klas.”  
 
We gingen meteen aan de slag!  Onze klas kan namelijk nog een beetje versiering gebruiken. We 
knutselden een mooie regenboog, maar niet zomaar één… onze regenboog bestaat uit allemaal 
handjes van onze klas! We maakten mooie schilderijen van onszelf en knutselde een mannetje in 
elkaar dat naar school gaat. Ook kwam er een verjaardagskalender aan de muur, want we weten 
graag wanneer het terug feest is in de klas.  En speciaal voor de 3de kleuterklas werd hun kapstok 
aangepast: het symbooltje van elk kind, werd aangevuld met hun naam.  
 
Natuurlijk bleven we niet te lang op onze stoeltjes zitten. We dansten op speciale 
bewegingsliedjes, alleen,  met 2 en allemaal samen!  We speelden ook een stoeltjesspel, waarbij  
we moesten zorgen dat iedereen een stoeltje had om samen in de kring te zitten. 
 
Deze week kwamen de begrippen grootste en kleinste aan bod. We vergeleken onze 
boekentassen, koeken, drankjes, jasjes, … .  Wie had de grootste en wie de kleinste?  We speelden 
ook een spelletje waarbij we spulletjes sorteerden volgens grootte. 
 
Dan zou je denken, de week zit al goed vol. Toch niet voor onze derdekleuterklassers! Zij leerden 
deze week meteen het cijfer 1 en probeerden voor het eerst die moeilijke letters van hun naam te  
schrijven.  
 
Als je lekker speelt, dan maak je veel rommel. Gelukkig leerde de juf ons een opruimliedje omdat 
opruimen zoveel leuker is met wat muziek erbij! 
 

 

De komende weken… 
 

 Volgende week werken we rond het 
thema kermis. Leuke foto’s of spulletjes 
over de kermis, zijn steeds welkom 

 Turnen valt vanaf nu op woensdag: de 
kleuters vertrekken om 8.45 met de bus 
naar de hoofdschool met meester Filip. 
Dus wees tijdig aanwezig! 

 Zwemmen doen we dit jaar op 
maandagnamiddag. (Groot-)ouders die 
mee willen helpen om de kinderen aan- 
en uit te kleden zijn altijd welkom!! 
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Niets leuker dan buiten  

spelen, leren, eten… ! 




